43 Pabrig in de ban van King Arthur

Onder de bezielende en daarom ook toepasselljke
naam 'King-Arthur' heeflt de 43 Pantserbrigade uit
Havelte van 21 t/m 24 april in Duitsland geocelend.
Hiervoor was niet, zoals zo vaak het geval is, een
typisch oefenterrein uitgekozen, maar wel het vrij
vlakke akkergebied ten westen van de Weser, ler hoog-
te van Wildeshausen en Twistringen. In een gebied,
dat door zijn uitgestrektheid en landelijkheid rust kent.
Maar niet voor de duur van deze oefening!

Vier dagen lang met en zonder de inzet van voer-
tuigen is de oefenende brigade eenheden onder leiding
van brigade-generaal A(rthur) E.M. Baron van Voorst
tot Voorst het vuur na aan de schenen gelegd, mede
door het goede tegenspel, dat door de vijandelijke
troepen geboden werd.

Vrij nieuw in dat geheel was de inschakeling op
grote schaal van helikopters. En dat voor allerlel
doeleinden: maakte de vijand er gebruik van om de
troep snel allerlel doelen te laten bestoken, het oe-
fenende 47 Painfbat wist het gebruik van deze heli-
kopters te optimaliseren. Naar het front werden voe-
mng en munitie aangevoerd ,en oefengewonden en
krijgsgevangenen werden algevoerd.

De oefening werd besloten met een défile, dat door
de scheidende commandant 4 Divisie generaal-majoor
T.J. van Besouw afgenomen werd. Aan dit defile werd
door alle rupsvoertuigen, die op weg waren naar de
trein, deelgenomen.




