


Nederlof, C-l3 Painfbrig. Dreigde
ergens de strijd uit de hand te lopen,
dan grepen zij zelf in en begaven zich
in een vooruitgeschoven commandopost
om desnoods persoonlijk het gevecht te
leiden.
Deze veldheren van de moderne oorlog
wisten zich op één van de slagvelden van
Europa uit WO II. Illustere voorgangers
trokken hier voorbij . Zo bijvoorbeeld
veldmaarschalk Montgomery tijdens zijn
opmars richting Liineburg. Van 20 tot
30 april 1945 had deze zijn commando-
post ingericht in een boerderijencomplex
bij Wesshausen. Bijna dertig jaar later
was datzelfde complex de CP van
L3 Painfltig. Brigade-generaal Nederlof
sliep in hetzelfde vertrek waar toen
voor Monty een bed klaarstond.
Dinsdag L7 september liep 33. Panzer-
brigade over van Blauw naar Groen,
zodat die partij in de daaropvolgende
dagen de Blauwen weer in oostelijke
richting wist te jagen.

Onderwijl werd er gestormd en
verdedigd. Maar onder toezicht. Bijna
altijd was er wel een witte vlag -
scheidsrechter - in de buurt om het
verlossende woord te spreken. Er moet
tenslotte uitgemaakt worden wie er wint.

Een van de vele hoge bezoekers bij Vrij-
land was ZKH de Prins der Nederlanden,
als altijd bijzonder geïnteresseerd.
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. . . enig contact met
plaatselijk schoon...

. . . Leopards in het Duitse
veld...

. . . de zware jongens van
de pantsergenie...

. . . en de TD weet altijd
wel wat hij te doen heeft. . .

...oefensfëertjt|...

. . . laat die 12e brigade
maar komen, hoor ...
. . . 755-mm vuurkracht op
eenrijtj€...


