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Een reportage van W. P. Paul Hartman

De 'witkar’-ritten met graan van het 'Netherlands Detachment
Sudan’ hebben iets van de verkenningsmissies van een

sectie United States Cavalry in de woeste kleuterjaren van
Amerika. Of van een bereden patrouille van het Brits-Indische
leger zo rond de eeuwwisseling in de buurt van de Khyberpas.
Je weet nooit hoeveel er zullen terugkeren. En wanneer.

In El Fasher, waar toch vrijwel dagelijks een Fokker
Friendship van Sudan Airways voor de deur staat, bestaat
dezelfde 19e-eeuwse onzekerheid. Is er een bak vastgelopen?
Motorpech? Een ongeluk . .. ?

De ’3035’ radio-sets zijn — zeker de eerste maand — de minst
succesvolle attributen van de verbindingsmensen. Met de
’399’ zend-ontvanger sleutelen zij achteloos naar Khartoem.
Of naar het hoofdkwartier in Den Haag, op een slordige
9000 kilometer afstand. Maar van de mensen in het veld,
misschien maar 20 kilometer van huis, weet men niets.

Het lijkt of de tijden van poolreizen en Nijl-expedities
terugkeren. ..



Wadi’s zo breed als de Rijn

... handenvol gemorste dura voor de
dames in Kutum . ..

Een wolkensluier mengt een lila waas
door het ochtendschemer als kapitein
Nico Verweij (32) de vijfentwintig
chauffeurs om zich heen verzamelt.

’.. . hou je achterman in de gaten.
Verlies hem niet uit het oog. Als hij
stopt, stop jij ook . ..’ Ze lopen naar hun
314’s zoals boksers naar hun hoek na de
vermanende woorden van de referee.

’t Is ernst. De provincie Noord-Darfur
— iets groter dan Nederland — kent geen
café op de hoek van waar je bij motor-
storing even de MTO belt.

Motoren slaan aan. De stompe meuzen
van de als ganzen achtereen hobbelende
DAF’s draaien noordwaarts.

De woestijn is groen. Wazig groen alsof
een reusachtige hand met een penseel te
sterk verdunde waterverf over de vlakte
streek. De struiken — verspreid als watte-
wolkjes in een kerstboom — verbergen
pinklange doornen onder een donzig
uiterlijk. Soms wijkt het groen voor het
grauw-gele zand en kronkelen wadi’s
door de aardbodem: gladgeschaafde,
droge rivierbeddingen.

De slootbrede gleuven slingeren samen
tot een Rijn zonder water. Een gebarsten
land, alsof de Schepper het in een
moment van onachtzaamheid uit de
vingers liet vallen.

Middeleeuwen

Dat is het ruige AAT-werk. Het
schakel-geloei van de DAF-pk’s dat om
voorrang vecht met The Cats in de
cassetterecorder. Stevig hangen aan het
stuur. De drietonners steigeren als
bokkige rodeohengsten op dat spoor
door het groenige savannedal tussen
twee heuvelruggen. Maar de kilometer-
teller wijst bij wijlen 25, 30 kilometer per
uur. Geen zand, dat als stoffig poeder-
suiker ieder wielspoor dichtslibt. Op weg
naar Mellit of Malha hebben de
chauffeurs het wel anders meegemaakt.
Af en toe gaat een hand omhoog naar
kameelruiters of een vrolijke kreet naar
zwarte meisjes op weg naar het land.
'Ha, lekker stuk.’

Ze lachen breed. Met blikkerende
tanden en glinsterende ogen. Een




De administratie deugt wel. Kapitein
Verweij tekent een lijst af na het laden in
El Fasher

Dura, het Soedanese graan, een levens-
voorwaarde . . .

omslagdoek bedekt grotendeels de grof-
gesneden bloemetjesjurken. Het is, tot
aan de heuvels, druk in de woestijn.
Kamelen, met takkebossen beladen,
steigeren bij het naderen van de
ronkende karavaan. De drijvers voeren
niet zelden een paar speren tussen het
zadeltuig of een lang, tweesnijdend
zwaard aan de gordel. Dit is een reis
door de tijd.

Een laag

Even na tienen bergt sergeant I Marius
Berkmortel (28) zijn verrekijker op. Er
valt vanuit het eerste voertuig weinig
meer te verkennen op dit buigzame
heuvelpad. Mensen zie je nu niet meer.
Ja toch. Een jongetje hoedt een dozijn
geiten, net achter die rotsblokken, die
onze hunnebedden terugbrengen tot
onbetekenende kiezels.

’Achter die heuvel ligt Kutum,’ gilt
sergeant Marius naar zijn chauffeur
Gaston Paulides. "Dat zeg je nu al voor
de derde keer,’ brult de van 44 Pantser-
infanteriebataljon overgekomen YP-
chauffeur terug. De twee hebben elkaar
gevonden. Geroutineerde terreinrijders,
gezegend met — zoals dat heet - ’smoel
op het terrein’, die weinig begrip
opbrengen voor minder ervaren collega’s.
Marius krijgt gelijk. Tenslotte wees de
teller al lang de beloofde honderd
kilometer aan. Half twaalf. Kwieke rit.
Binnen de zes uur. Vanavond thuis. Nassi
De rotsheuvels verzachten zich tot
lieflijker landschapsplooiingen. Nog één
bult in ’één laag’, want onder het waas
van onkruid rult verraderlijk droog
drijfzand. V66r de koplopende
chauffeurs ligt Kutum. Een verzameling
twijghutten en vaalbruine bouwsels van
leem en steen. Achter hen, aan de voet
van de heuvel, staat de rest van de
colonne. Roerloos. De motorkap van
kapitein Verweij’s Nekaf wijst naar de
uitgewaaierde schaapjeswolken. In de
voorste truck slaakt sergeant Marius
een krachtige verwensing. Het zal niet
voor het laatst zijn die dag. ..

Geféteerd
De intocht van de Nederlanders veroor-

20

zaakt bij de dorpelingen een zelfde
opwinding als de jaarlijks terugkerende
kermisklanten in het Brabantse anno
1910. Mannen, vrouwen en kinderen
scholen samen in aparte groepen.

"Ha bolle, heb jij honger?’ roept een
chauffeur naar een stevig gebouwde
man in callabia, zo’n lange witte
Arabierenjurk. Ook hier maakt de
bevolking geen hongerige indruk. De
Nederlanders koesteren dat gegeven als
een nimmer opdrogende bron van
humor.

Een paar dagen tevoren nog, terugkerend
van Malha, hadden liftende Soedanezen
uit pure dankbaarheid de chauffeurs
onverwacht enkele verse en nog van het

bloed druipende stukken vlees voorgezet.
Voor een houtskoolvuurtje, wat uitjes en
vruchten zorgden ze ook. De resten van
het geslachte schaap lagen achter een
bosje verstopt. :

"We zijn,” meldde men bij terugkeer,
’weer uitgebreid geféteerd door de
hongerende bevolking . ..

Afladen

Twee, drie donkere dorpelingen slepen
de zakken van de achterklep een

' spelonkachtige opslaghal binnen.

Dertig zakken per wagen. Negentig kilo
per zak. Ze zweten als otters. Aflossing
meldt zich niet aan. Aanvankelijk leek
het even of niemand voelde voor het
sjouwwerk. Als een Soedanees
activerende gebaren naar de chauffeurs
maakt — zo van ’afladen maar, mannen’
— kan hij enig gepeperd Hollands te
horen krijgen. Eerst een ochtend lang
stof van je voorganger slikken en dan
nogeens. ..

Opeten...?

Een kort oponthoud bij de rand van het
dorp, als de colonnecommandant
papieren laat aftekenen, afscheid neemt
van het plaatselijk gezag en — jawel, daar
komen nummer drie en vier — twee
schapen als blijk van dankbaarheid in
ontvangst mag nemen.

Ter plaatse geldt een dergelijk geschenk
als koninklijk. Maar sommige chauffeurs
beginnen zich toch af te vragen wat ze
met al dat vee aan moeten. Opeten . . .?
’Van m’n leven niet,” roept iemand.
"Jullie doen maar, hoor. Maar ik wens
daar niet bij te zijn.’

En dan . .. gaat het fout.

De wadi, niet breed maar nogal steil,
vlak buiten Kutum, kost de twaalf drie-
tonners en drie jeeps een klein uur. Met
ps-platen (perforated steel plates) komen
ze erdoor. Een kilometer verder, op de
eerste rulle helling, loopt wagen nummer
2 vast als een slee zonder sneeuw. Weer
staat de colonne stil. Iets hoger verbijt
sergeant Marius — die er natuurlijk wel
doorkwam — zijn woede. Het is half vier
geweest. En de kans om nog thuis te
komen — ook al gaat het leeg sneller —
daalt als een thermometer in een glas
ijswater. Iedere keer als een truck zich
er wéér niet doortrekt en met razende
zuigers schokkend in het gele poeder
wegzakt gromt hij alle inlandse duivels
uit de Soedanese hel.

Dans

Maar het kan nog. De pelotonssergeant
in het voorste voertuig scheurt de drie-
tonner door de rotsheuvels, over het
spoor, door de wadi’s met een snelheid,
die op een redelijke Veluwse teerweg
niet zou hebben misstaan. Achterklep,
gamellen, losgeslagen bodemplaten,
jerrycans klepperen als ratels op een
Chinees nieuwjaar. Achter in de bakken




vangen verbindingsmensen en monteurs
de klappen zo goed mogelijk op.
Het resultaat is een waanzinnige
dans als van een dronken Nurejef.

Binnen veertig kilometer ben je bekaf.
Ook alle bijrijders krijgen ervan langs
alsof ze spitsroeden moeten lopen.
Iedere hobbel, ieder kuiltje smakt hen
met vernietigende kracht tegen de
rugleuning. Alleen wie zonder cabinezeil
rijdt kan op zijn stoel staan en meeveren.
Een ding is zeker: we zullen in El
Fasher aankomen met enkele tonnen

schroot op wielen. o~

Als we al in El Fasher aankomen. ..

Habub
Het gaat nu spannen. Achter de colonne
drijven donkere wolken. Regenwolken.
Dat kan er nog net bij. Als het goed
gaat regenen en de wadi’s stromen vol
zullen dertig Hollandse jongens
opgesloten zitten in de woestijn.

Twee minuten rust. De laatste wagens
trekken bij.

’Jij rijdt g.v.d. niet zo éakelig

hard,” zegt Gerard Buijing in melig
Rotterdams tegen de gangmaker.

Aan de horizon, uit dezelfde richting
waar de inktzwarte wolken aandreven,
verschijnt een wazig bruine vlek. Uit
twee hoeken groeit die vlek uit tot een
vale, zwerk' omspannende geest uit een
Arabische wonderlamp.

"Habub . . ’, roepen de mannen met
enige schrik. Ze hebben de kracht van
een Afrikaanse zandstorm leren kennen.
Nauwelijks aangekomen op zondag 25
augustus zette zo’n habub met
tropische regenbui het kamp finaal
onder water. De schoenen en foto-
toestellen dreven rond als was er een
boot omgeslagen.

De ogen tranen. De chauffeurs duiken
weg achter de voorruit. In een vlaag
bedekte de zandstorm het konvooi als
een decembermist de afsluitdijk. Het
zicht is twintig meter. Lichten aan. Het
gaat nu niet hard meer.

Het mag niet, deze dag. De habub
verdwijnt. Vrij plotseling eigenlijk. Voor
de colonne uit verduistert hij het uitzicht
op twee bergen waar de waaiende
slierten vergeefs tegenop jagen. Maar
dan begint de regen pas goed.
Marius bestuurt de drietonner
“met ontbloot bovenlijf. Dan geeft hij -
even op handgas rijdend — het stuur aan
Gaston, duikt in de overdekte bak en
kruipt doornat in de slaapzak.
Het is acht uur. Stikdonker. In de
koplampen duikt een wadi op. Het
water bruist als in een Zwitserse
bergbeek. Het moet de laatste zijn voor
het basiskamp. Hoe ver nog? Twintig

Het uitladen wil nog weleens moeite
kosten . . .

...als ganzen achter elkaar in het
ochtendschemer . ..

... wéér twee schapen uit dankbaarheid . . .

S

kilometer? Achttien? De drietonners
zakken in het water als voorwereldlijke
reptielen. Grommend beklimmen ze,
tien meter verder, de oever. In de
schijnwerpers vertekenen de stekelbosjes
tot groteske contouren, als een illustratie
van Anton Pieck bij een griezelig
sprookje.

Ver, ver achter het eerste voertuig
knipperen lichten. De colonne stopt. Een
uitgerekte slang met meer dan tien paar
priemende ogen. Wat is er aan de hand?
Communicatie ontbreekt. Bij de staart
van de colonne rijdt, aan de koplampen
te zien, een jeep heen en weer.
Verschijnt daar nog een wagen . . .? Eén
ding is duidelijk. Dag nasi. . .

Drijven

Negen uur. Onder het achterzeil
verschijnt het vitale hoofd van kapitein
Verweij. '"Marius,’ roept hij opgewekt.
’We blijven hier pitten. Eten uitdelen,
bedden uitklappen en slapen...
Verder rijden dreigt een gebed zonder
eind te worden. Wat is er gebeurd? De
Landrover van mister Mandil, de
vertegenwoordiger van de FAO — de
Wereldvoedselorganisatie — heeft een
lekke band gehad. Daarna is het
voertuig nog tweemaal vastgelopen. En
tenslotte bleef hij drijven in de laatste
wadi. De Nekaf van de marechaussee
trouwens ook. Toen het water langs de
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... mensen in Soedan . .. ondervoed . . .

lampen golfde gaf de motor de geest.
Korporaal I Annen heeft gelierd bij het
leven.

In de voorste wagen wordt het druk.
Oswald Mazeland en Gerard Buijing uit
de °2’ vertikken het tussen de schape-
keutels te slapen. Vier, vijf veldbedden
in de achterbak. Het kan. Spullen zijn
er genoeg voorhanden. De bedden en
slaapzakken bijvoorbeeld voor de
televisieploeg, die in de Landrover
meerijdt. Ze gaan een beroerde nacht
tegemoet.

Gezellig

Eén man komt nog om verwarmings-
blikjes vragen. Marius zoekt foeterend.
Ze zijn er niet. Geen nood. De mannen

" zijn moe. Niemand heeft zin in het

donker en in de nattigheid een blikje

" ‘bonen op te warmen. Met een paar

kaakjes, een stuk kaas, gaat het ook.
Tinnetjes bier worden opengetrokken.
'Net thuis,” zegt iemand. "Bier, kaas,
warm bed. D’r ontbreekt één ding . . . Eh, |
wat was dat ook al weer...?

"Nou je ’t zegt . . . d’r was nog iets . ..’
"Hoe zouden die t.v.-jongens zitten .. .7’
’Kunnen die ook eens van de woestijn
genieten.’

’Leuk hoor, vijftien kilometer van je tent
blijven overnachten . ..’

’Je gelooft het niet. We rijden eten
terwijl er geen honger is en dan lopen

we in dat droogtegebied vast in de

regen. ..

’Gezellig, he, dat getik op het zeil . . .’

Diep in Afrika — in the middle of

nowhere — voelen dertig Nederlanders
zich een klein beetje thuis.
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KIP...

Foerier sergeant I Albert Trebels is
de bevoorrader — van sinaasappels via
sokken tot dieselolie — van de kleine
Nederlandse kolonie. Zijn etenswaren
betrekt hij voornamelijk van monsieur
Ataib Mahamad Nour, een groot
zakenman, aanbevolen dé6r en dus
bevriend met het plaatselijk gezag.
Monsieur Nour is een reusachtige,
Frans sprekende veertiger.

De handelaar beschikt over een
speciaal voor negro-spirituals
geschapen bas, die hij met rustige
autoriteit laat brommen.

Zijn werk- en opslagruimte bestaat
uit een simpel, kubusvormig hok in
het centrum van El Fasher.

Langs de muren liggen balen stof.
Een bejaard doch deugdelijk uitziend
geweer leunt tegen de brandkast.

Op platte ijzeren blikken liggen de
bestelde 38 kippen, 156 sinaasappels,
evenzovele eieren en 8 cakes voor bij
de zondagse koffie.

Sergeant Trebels doet zijn bestelling:
vlees, weer eieren, sinaasappels, vier

dozijn mango’s — een soort appel met
perziksmaak -, suiker . . .

Monsieurs gezicht betrekt. Suiker is

een schaars artikel. Op de markt met
zijn armige kraampjes van stokken
en vodden staan de huisvrouwen voor
de zoetigheid in de rij. Ik zal,’ zegt
de heer Nour als een aanrollend
onweer, ’eens kijken of er nog wat

bij de gemeente is.” Hij verdwijnt. Uit
het aanpalende café, een soortgelijk
gang- en kamerloos hok, draagt
iemand een plateautje aan met kleine,
gebloemde koffiekopjes en een groot
glas water. We drinken de koffie,
maar keuren het troebele water
slechts een wantrouwige blik waardig.
Weliswaar, heeft de dokter
verzekerd, deugt het leidingwater
voor honderd procent. Maar bij
gebrek aan voldoende kranen legt de
bevolking in stenen kruiken
voorraadjes aan. En dat water is na
enkele dagen verre van fris.

De heer Nour heeft een slechte
zondag. Als sergeant Trebels die
avond de eetzaal betreedt kan hij uit
de vleesgamel een goed-Hollandse
gehaktbal oplepelen. "Hé,’ roept hij.
’Waar is de kip?’ ’Die stonk de pan
uit,” antwoordt de kok. *Finaal
bedorven’.

De volgende dag gaat korps-
administrateur kapitein Verdegaal de
handelaar uitleggen, dat de
Hollanders dat niet pikken en niet
betalen. ’t Gebeurt niet weer.




'T KON MINDER...

Nederlanders in een onherbergzaam
oord. Wat is er nodig om een verblijf
van twee maanden te overleven, eén

— als het even kan - leefbaar te
maken...?

Eerst een handvol immunisatie-
prikken.

Dan anti-malariapilletjes. Bij

iedere maaltijd een zouttablet. En
bovendien — naast een aalmoezenier
voor de geestelijke noden — een arts
met vijf medewerkers. Met hun
medische uitrusting kun je de praktijk
van een ouderwetse, apotheek-
houdende huisarts inrichten.

In iedere tent zoemt een ventilator

op de rijkelijk stroom leverende
generator. Een douche-ruimte van
golfplaten voorziet in lekker-lauwe
stortbaden. In de hoek van de kantine
staat een t.v.-video-apparaat. De
manshoge koelkasten puilen uit van
de tinnetjes pils en frisdranken. Ook
de heren Johnie Walker en Sandeman
grijnzen ons aan, maar die treden
alleen in het weekend op. De hits van
de laatste jaren scheuren door de
belastingvrije sigaretterook als ware
Veronica naar de Rode Zee
uitgevaren. Een leuk idee van de
WZZ, die een aantal cassetterecorders
meegaf.

Er is film

Er is een stapel boeken meegevlogen,
waar de meest verbeten boekenwurm
neg in geen half jaar Soedan dé6r
komt. De stapel tijdschriften reikt tot
heuphoogte. Panorama — steeds
openlijker de blootsporen van de
Duitse geillustreerde pers volgend —
zorgt mede voor de kantinedecoratie.
Zeer, zéér softe porno.

Op het binnenplaatsje van het lucht-
havencomplexje glimmen twee
metalen kasten vol knoppen-
abacadabra. We treffen hier de
zonder twijfel modernste rijs-kast plus
bakoven van het Afrikaanse
continent.

Behalve voor wittebrood

zorgen korporaal Rinus Duijneveld
en de soldaten Mark Moes, Bertus
v. d. Meer en Willem Moll voor een
degelijke Hollandse pot uit de
mobiele veldkeuken.

Toch zitten de Soedangangers naar
Nederlandse begrippen knap
primitief. Gekriebeld door vliegen,
geprikt door muggen. Poepen zonder
privacy. Met twee man in een tent,
waar je je kont niet kunt keren van
de plunjebalen en de overklamboede
veldbedden . . . Maar ’t kon nog
minder.




DE
ONZIGHTBARE
HONGER

’U heeft alleen de grotere plaatsen
gezien. Maar in de heel kleine dorpjes,
waar je onmogelijk met een auto kunt
komen, daar zijn de mensen zeer slecht
gevoed. Ze hebben nog een handjevol
eten, maar de variatie ontbreekt. Ik
schat, dat hier in Noord-Darfur zeker de
helft van de miljoen inwoners sterk
ondervoed is.’

Dat zegt van achter een immens bureau
de commissioner — zeg maar commissaris
of gouverneur — van de meest westelijke
Soedanprovincie. Hij heet El Tayeb El
Mardi, is 48 jaar oud en voormalig
kolonel. In 1961 voerde hij als overste
het bevel over de eenheden in El
Fasher. Nu is hij de hoogste gezags-
drager van een gebied, waar je
Nederland makkelijk in kwijt kunt. Hij
zetelt in gebouwen — de lokale naam
‘paleis’ is wat al te wijds — waar rond de
ecuwwisseling een sultan huisde, die dat
deel van Soedan zelfstandig maakte en
wiens naam nog immer met eerbied
wordt uitgesproken. De heer El Tayeb
El Mardi diende onder meer in
Washington en Londen als militair
attaché. En die ervaring is nooit weg,
want hij weet op uiterst hoffelijke en
diplomatieke wijze de dankbaarheid van
het Soedanese volk over te brengen.
Terzijde laat hij nog even vallen, dat het
vervoeren van benzine door het
Nederlandse transportdetachement hem
uiterst welkom zou zijn, Dat wisten de
Nederlanders al. En een week later zal
de commissioner ook zijn zin krijgen.
De provincie snakt even erg naar energie
— benzine en olie — als naar voedsel.

Arm

"Vijf jaar geleden,’ zegt de
commissioner,’ is de droogte begonnen.
Zuid-Darfur, dat een jaar geleden van
het noordelijk deel werd gescheiden, heeft
een beter klimaat. Een groot deel van
het noorden bestaat uit woestijn. En die
dreigt zich nu uit te breiden. De situatie
heeft zich verergerd omdat er
vluchtelingen uit Niger hierheen
kwamen. Ze dachten dat hier

meer voedsel was. Daarbij nam het




De commissioner van Noord-Darfur, oud-
kolonel El Tayeb El Mardi

Marktkoopvrouwtjes met een uiterst
schamel aanbod . . .

De kameel’parkeerplaats’ net buiten het
centrum van El Fasher

aantal Mekkagangers uit de buurlanden
toe. Normaal waren het er nog geen
veertigduizend. Nu zijn het er
tweehonderdduizend of daaromtrent.
De meesten zijn ontstellend arm. En
om menselijke redenen kunnen we ze
niet terugsturen.’

Het ergst, weet de commissioner, is de
toestand in El Geneina, in het uiterste
westen, waar geen truck kan komen.
Maar als de Nederlanders iets met
transportvliegtuigen en droppings zouden
weten te regelen . ..

"Maar hoe arm iedereen ook is,” voegt
de heer El Mardi eraan toe, terwijl een
bediende een blad met koffiekan en

mini kopjes aflevert, 'vreemd voedsel
zullen ze nooit eten. Het heeft geen zin
met blikken sardientjes of met kaas aan
te komen. Het bederft te gauw en de
mensen raken de blikopeners toch maar
kwijt.’

Toekomstmogelijkheden ziet de
commissioner genoeg. Als enig
buitenlands kapitaal voor wegen — van
Nyala naar El Fasher bijvoorbeeld — zou
kunnen zorgen. En bovendien als de
rijke landen geld in een ontginnings-
project zouden willen steken. Want de
streek om Nyala, voorspelt hij, is een
agrarisch paradijs in de dop.

’De hulp van de Nederlanders heeft een
groot psychologisch effect op mijn volk,’

verzekert het provinciehoofd. "Men merkt
nu, dat de wereld kleiner wordt. En dat
de mensen elkaar in een ander, beter
perspectief gaan zien.’

'Uw soldaten zijn vrolijk. Ze klagen niet.
Ze geloven in het doel waarvoor ze hier
zijn.’

Honger?

Op dat laatste valt een kleinigheid af te
dingen. De meeste militairen, beroeps of
dienstplichtig, vinden de hele operatie
een machtig avontuur. Zo iets maak je
nooit meer mee. Welke AAT-er kan
erop pochen dat hij vol uitheems graan
door bijna onbegaanbaar terrein
zwoegde? Maar zij arriveerden wel met
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tv-beelden en persfoto’s voor ogen van
uitgeteerde Afrikanen voor wie de
hongerdood slechts een kwestie van

_uren is. En wat zien zij in El Fasher, in

_ de plaatsen op honderd, twechonderd
kilometer afstand? Gewone zwarte
_mensen, levend onder schamele
omstandigheden, maar duidelijk méér

 dan vel over been. Dat geeft de eerste
_weken toch een kleine morele tik. Je
‘kunt natuurlijk moeilijk je teleurstelling
uitspreken over het feit, dat er niet op
_grote schaal gestorven wordt.
Maar, vragen de militairen zich af,
~waarom moesten we dan hierheen?

~ Op een avond probeert majoor

_ Helmholt, de detachementscommandant,

~ daar v66r de avondmaaltijd een

_ redelijke verklaring voor te geven. In

lichtgetint streephemd, de handen op
_de heupen, staat hij onder de reusachtige
plafondventilator. Een rijzige man
‘met golvend, achterovergekamd haar.
Een wat vaderlijke baas, die — als het
moet — om de drommel wel even uit zijn
slof kan schieten. Hij begint met een
lesje economie voor beginners en
schetst het voorraadschuurproject van de
regering.

_ 'Als ergens een overvloed van bestaat is
het goedkoop. Zijn er tekorten, dan
wordt het duur,’ legt hij uit. 'Kijk,

_ daarom zijn er die overheidsvoorraden.

~ Raakt de dura van de plaatselijke

_ handelaren op dan zal de prijs stijgen.
Voor de allerarmsten wordt het
simpele volksvoedsel dan onbetaalbaar,

Op dat moment gooit het plaatselijk
gezag wat dura op de markt voor de helft
van de prijs. De prijzen van de
handelaren zakken dan onmiddellijk
mee. Dadrvoor zijn die voorraden. En

atuurlijk voor het geval er verder
absoluut niets meer te krijgen is.’

u, wat dat betreft stond het er maar
en voor in Darfur. De
commissioner weet ons later als voor-
_beeld te geven, dat de buffervoorraad
~van 15.000 zakken in Kutum was
geslonken tot 2000 zakken. En in Malha
lagen er 70 in plaats van 3000.

Als ook dit jaar in juli en augustus de
regens waren weggebleven had de
tockomst er daar donker uitgezien.
Maar er kwam wel regen. En men mag,
begin september over rechthoekige
veldjes met gewas ogend, een zeer
redelijke oogst verwachten. Alléén, legt
majoor Helmholt uit onder het gekletter
van gameldeksels op de achtergrond, ’kon
niemand dat voorspellen toen de
beslissing van ons vertrek viel. Er

bestond nergens zekerheid over. Ook

niet over de voorraden. Dit is een land
zonder communicatie. De commissioner
grijpt niet zomaar de telefoon om links
en rechts te informeren hoe groot de
voorraden zijn. Er is geen telefoon-
verbinding.’

Natuurlijk heeft hij gelijk. Zoals ook de
nieuwe Nederlandse zaakgelastigde drs.
P. Koch — die in Khartoem een villa zo
groot als een flatblok aan de boorden
van de Nijl bewoont — waarschijnlijk
gelijk heeft als hij zegt: 'De mensen hier
sterven nog niet. Maar ze zijn wel hevig
ondervoed. Er hoeft ook niets meer te
gebeuren of ze leggen het loodje. Als je
al die grocnige velden ziet denk je bijna
aan een welvarende streek. Maar dat
groen, dat gras, dat onkruid, en dat
gewas, staat er ook nog maar een paar
weken. Want de regen kwam nu eindelijk
wel. En dan schiet het ook de grond
uit.’

Woorden, die op de markt van Kutum

Het uitladen van de vracht dura. Op
de voorgrond een woning: een paar
stokken en lappen . . .

De meest voorkomende behuizing in de
buitenwijken van El Fasher, die — op een
enkele geit en een paar kinderen na ~
soms uitgestorven lijkt. Lemen hutten met
twijgdaken en meestal voorzien van
ommuren van takken.

een bevestiging lijken te vinden in de
uitspraak van kapitein-arts Obbe
Verburg. In El Fasher heeft hij van een
Soedanese collega al de indruk gekregen,
dat er nogal wat bloedarmoede voor-
komt.

Nu zegt hij, leunend tegen zijn Nekaf:
"Nee, je ziet ze niet apathisch langs de
weg zitten, Maar ik heb wel het idee,
dat ze zwak zijn door een zijdig
voedsel. Eeén epidemie — mazelen
bijvoorbeeld — en ze sterven bij bosjes.’

Niet nodig

Voor de motivatie van het Soedan-
detachement mag het allemaal
nauwelijks baten. Je kunt je afvragen of
het sterven-met-eigen-ogen-zien wel zo
stemmingverhogend zou hebben
gewerkt. Nu de ellende zich niét op de
voorgrond dringt groeit dat "gebrek’ uit
tot een grabbelton boordevol scherts.
Eigenlijk hadden ze dit als

geoefend militair kankeraar nu nét
nodig: het idee, dat er iets goed fout zat,
zodat je de hele missic niet al te
serieus hoeft te nemen. Is zo'n morele
inktlap voorhanden, nu, dan zit het
verder wel goed.

’. .. wat roept die vent daar nou?’
vraagt een chauffeur grinnikend bij het
binnenrijden van een dorpje. 'O,
vandaag niet nodig .. .? U heeft nog . . .
Nou, dan komen we morgen toch

terug .. 7



