NTUSSEN voltrok zich aan de andere
kant van Nederland, nl. in Zeeland,

de oefening ,,Over de Honte”, en wel door
de tegenhangers van de Jagers: het
11 Bataljon Garde Grenadiers.
Toen de zondag van de 3e juli één minuut
voorbij was trok de eerste van de 130
wagens, die de Grenadiers naar hun be-
stemming zouden brengen, uit de Oranje
Kazerne te Schaarsbergen. De tocht ging
eerst tot Gilze-Rijen, waar om drie uur
in de nacht het bivak werd opgezet. Na
enige uren slapen werd de tocht voort-
gezet. Zo kwam men in de middag in
Vlissingen. '
Sedert jaren was het niet voorgekomen,
dat aldaar de wachtplaats voor de pont
naar Breskens groen zag van militaire
wagens, maar nu was het dan toch zo.
Hier begon de laatste etappe, nl. de
overtocht over de Honte (of Wester-
Schelde). De reserve-pont moest in de
vaart gebracht worden om de stroom
voertuigen te verwerken.
Eén van de Grenadiers, die aldus de cver-
kant van het water tegemoet ging, voelde
zich hier in zijn element. Het was sld
chauffeur De Rooy, die voor zijn dienst-
tijd al op zee was en die nu op de pont
,Juliana” het niet Jaten kon om het
stuurrad even weer in handen te nemen.
Zeeuws-Vlaanderen, waar bijna nooit
militaire eenheden komen, en in het
bijzonder de stad Sluis, was het doel van
de Grenadiers. Buiten de stad, op de
oude wallen, zetten zij hun bivak op,
maar het betekende niet dat de Sluize-
naren hen verder buiten sloten. Met een
hartelijkheid, die men bijna nergens
elders aantreft, haalden zij de militairen
binnen. Aan de Zuiddijkstraat bij voor-
beeld. die van het bivak naar de stad
liep, kon men na de diensttijd, huis aan
huis groepjes van twee of drie militairen
aantreffen, die er voor de koffie of voor
een goed glas genodigd waren.
Veel belangstelling van de burgers was
er voor een demonstratie door het
pionierpeloton van een geimproviseerde
rivierovergang en voor het defilé, dat
6 juli werd gehouden en waarbij o.m. de
commissaris der Koningin in de provin-
cie Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casem-
broot, aanwezig was. Tijdens een ont-
vangst door het gemeentebestuur bood de
commandant van het bataljon, luit-
kolonel M. A. Kroon, aan de burgemees-~
ter van Sluis, de heer P. F. van Hoote-
gem, een originele ets uit het jaar 1754
aan, waarop men Sluis, dat toen nog aan
het Zwin lag, ziet afgebeeld.

(Vervolg pag. 7, linksonder)
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Tot de evenementen, die de Grenadiers
op zondag meemaakten, behoorde een
boottocht over de Zeeuwse wateren. Heft
weer was nogal ruw, zodat men met enige
zeezieken thuis kwam. Na een week van

oefeningen in Zeeuws-Vlaanderen, ver-
plaatsicn de Grenadiers zich mnaar de

omstreken van Breda, waar zij nog acht
dagen oefeningen in groter verband
hielden alvorens weer op hun basis te
Schaarsbergen terug te Kkeren.

T.



